
 

 

2023-09-09 – Veertien jaar Buitenaards Net 

 

 

Zie ook mijn artikel  Tien jaar Buitenaards Net  waar ik nog steeds geheel achter sta. 

Sindsdien is er veel gebeurd en veranderd. Zowel in onze wereld als bij mij persoonlijk. 

Het lijkt wel, of tijdperken elkaar steeds sneller opvolgen. Ook onze huidige ellende zal voorbijgaan. 

 

Persoonlijk 

Voor zover ik mij herinner, zijn mijn omstandigheden en gezondheid nooit eerder in dit leven zo gunstig geweest. 

Ik heb zelfs al jaren geen verkoudheden meer. Hoogste tijd om mij nog ijveriger in te zetten voor een betere wereld. 

Sinds vorig jaar ben ik voorzitter van onze flat van 117 appartementen. Met leefomgeving als favoriet aandachtspunt. 

Daartoe ben ik gaan samenwerken met de besturen van onze zes andere grote flats en met diverse buurtorganisaties. 

 

Corona – Oekraïne – politiek – klimaat 

Met corona is onze wereld ingrijpend veranderd. Hoewel veel veranderingen inmiddels nagenoeg zijn teruggedraaid. 

Voorzover ik kan nagaan, heeft geen enkele helderziende deze pandemie zien aankomen of het verloop ervan voorspeld. 

Hoewel dat in principe wel mogelijk zou zijn geweest. Ook ik werd door dit hele gebeuren volkomen verrast. 

Kennelijk worden sommige afdelingen van de buitenzintuiglijke databank toch massaal voor ons afgeschermd. 

In het licht van de situatie rond Oekraïne, is de mensheid in sommige opzichten ogenschijnlijk terug bij af. 

Aardverschuivingen in de Nederlandse politiek maken onze aanstaande Tweede Kamer verkiezingen extra spannend. 

Extreem weer vertoont wereldwijd apocalyptische vormen. Zij het nog niet zo heftig als in het Bijbelboek Openbaring. 

 

Waarheid en kunstmatige Intelligentie 

Aan de ene kant wordt informatie nu snel wereldwijd verspreid, zodat desinformatie simpeler kan worden ontmaskerd. 

Aan de andere kant biedt kunstmatige intelligentie vrijwel niet van echt te onderscheiden beeld- en geluidsmateriaal. 

Mede daardoor ontbreekt het in onze wereld nog steeds aan een gemeenschappelijk beleefde werkelijkheid. 

Gelukkig heb ik vergelijkingsmateriaal met andere werelden. En niet alleen met buitenaardse beschavingen. 

 

Andere werelden buiten ons officiële universum 

Fijnstoffelijke werelden zijn meer het terrein van religie en spiritualiteit dan van natuurwetenschap. 

Er wordt onder meer gesproken van hiernamaals, geestenrijken en astrale werelden. 

Ik reken hiertoe ook sommige droomwerelden. Want die zijn bij mij soms reëler dan onze officiële waakwereld. 

Opvallend kleurrijk, haarscherp, gedetailleerd en stabiel. Ik weet dan dat ik droom en ga vaak experimenteren. 

Aan de ene kant zijn situaties daarin extra hardnekkig. Soms krijg ik bijvoorbeeld mijn slip niet uit op een naaktstrand. 

En als ik die uit krijg, groeit er een nieuwe om mijn lijf. Aan de andere kant kan ik weleens creëren vanuit gedachten. 

Pijngevoel kan ik aan en uit zetten. Evenals de zwaartekracht. Het ene moment val ik. Het andere moment zweef ik. 

Het ene moment geven we elkaar een hand. Het andere moment beweegt materie door elkaar heen. 

Tijd kan enorm inkrimpen of uitrekken in droomwerelden. En blijkbaar ook in andere fijnstoffelijke werelden. 

 

Onze wereld is niet altijd zo geweest en zal niet altijd zo blijven 

Volgens onze officiële wetenschap, is alles gebonden aan onveranderlijke natuurwetten. Zoals de lichtsnelheid. 

En de tweede hoofdwet van de thermodynamica, die stelt dat in een systeem de wanorde voortdurend toeneemt. 

Lichamen verouderen en sterven. Moleculen en zelfs sommige zware atomen vallen uit elkaar. 

Maar volgens veel religies is dit niet altijd in deze mate zo geweest. Zie de Hof van Eden in het Bijbelboek Genesis. 

Daar was in principe alles onsterfelijk en kon alle materiaal blijkbaar onmiddellijk worden geregenereerd. 

Pas door de zogenaamde zondeval kwamen onomkeerbaar verval en dood in de wereld. En wel met opzet. 

Om grotere diversiteit, kunstwerken, spannende verhalen en ander creationeel erfgoed mogelijk te maken. 

De leeuw is gecreëerd om het lam op te eten. Maar na herstel van het paradijs blijft het als prachtig dier bestaan. 

Sinds pakweg een halve eeuw hebben we naast onze puur stoffelijke wereld een wereld van informatica. 

Daarbij kunnen bestanden worden opgeslagen, onmiddellijk teruggezet en onbeperkt vermenigvuldigd. 

Dit lijkt meer op een fijnstoffelijke wereld. Al is die informatica nog afhankelijk van materiële technologie. 

Maar creëren vanuit gedachten is nu al enigszins mogelijk. Al betreft dit vooral virtual reality. 

Het is trouwens de vraag van velen – in verleden en heden – hoe echt onze echte wereld is. 

 

  



 

Paranormale vermogens en voorspellingen 

Toekomst voorspellen is alleen mogelijk als alle parameters al vast liggen. Niet wanneer vrije keuze in het geding is. 

Stel jou wordt vandaag een verkeersongeval voorspeld. Dan blijf je vandaag thuis en gaat die voorspelling niet door. 

Ik heb ruim dertig bevallingen gedaan. Vaak voorspelde ik het gewicht van die baby op de gram nauwkeurig. 

Dat gewicht lag al vast. Evenals de werking van die weegschaal. Blijkbaar kun je zoiets buitenzintuiglijk waarnemen. 

Vroeger had ik een bruin glazen servies met bubbeltjes. Je hoefde er maar naar te wijzen en het ging in duizend stukjes. 

Een keer liet ik een stapel daarvan op de plavuizen vallen. Ik flapte eruit: ‘Sterk spul, hè?’ Alles bleef vervolgens heel. 

Alle natuurkundige parameters lagen al vast. In die fractie van een seconde kon ik er geen invloed meer op uitoefenen. 

Ook had ik geen tijd om te bedenken, dat ik en plein public iets behoorlijk onwaarschijnlijks uitkraamde. 

Ik ben geen uitzondering. Steeds meer mensen blijken zogenaamde paranormale vermogens te hebben. 

Die waren er wellicht altijd al, zij het op de achtergrond. Eens worden ze misschien standaard. 

 

Channeling en profetie 

Ook wat betreft channeling ben ik zeker niet de enige, de eerste of de beste. Channelen doen steeds meer mensen. 

We hadden profeten, stichters van religies en goeroes. Die worden volgens mij nu geëvenaard door Jan-met-de-pet. 

Bij channelen krijgen mensen meestal teksten en/of beelden door. Ik ontving alleen ideeën en werkte die dan uit. 

Het verhaal dat ik opstelde, schreef ik wel zoveel mogelijk in de stijl – voorzover bekend – van degene die ik channelde. 

Het channelen ging zo simpel, dat ik weleens dacht, dat ik de boel aan het belazeren was. Maar ik was te goeder trouw. 

Toch ben ik daarmee gestopt. Laat iedereen maar zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn qua informatievergaring. 

 

Ook paranormale vermogens zijn onbetrouwbaar 

Hoewel goed bedoeld, hebben ook profetie en channeling niet tot eenheid geleid. 

Er bestaan weliswaar collectieve levensbeschouwingen, maar die verschillen onderling op cruciale punten. 

Je kunt wel beweren, dat tegenstrijdigheden tegelijkertijd waar kunnen zijn, maar niet bij fanatieke aanhangers. 

Jehovah’s Getuigen verkondigen, dat je vóór je geboorte en na je dood helemaal niet bestaat tot je opstanding. 

Mormonen leren, dat je bewustzijn altijd heeft bestaan en altijd zal bestaan. Zonder geloof in reïncarnatie overigens. 

Ik twijfel trouwens niet aan de oprechtheid en professionaliteit van Mohamed als profeet. 

Maar ik zet wel vraagtekens bij wie zich uitgaf als Gabriël. Hoewel ook diens bedoelingen best goed zullen zijn. 

Dat hij behoort of behoorde tot een geavanceerdere beschaving dan zelfs onze huidige, is voor mij buiten kijf. 

Maar daarom hoeft nog niet alles in de Koran te kloppen. Bijvoorbeeld de hel, in kleuren en geuren beschreven. 

Ofwel is dat betreffende opperwezen niet machtig genoeg om zoiets volkomen wreeds en zinloos te voorkomen. 

Ofwel er mankeert iets serieus aan de liefde van die schepper. Zowel volgens mijn verstand als gevoel klopt dit niet. 

God geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de slechtste mens die je maar kunt bedenken. 

Dergelijke godsdiensten hebben dan ook grootschalig geleid tot machtsmisbruik en onderdrukking. 

En in het Islamitische paradijs zou ik me wellicht al gauw te pletter vervelen. 

Ik ben dol op puzzels. Bijvoorbeeld sudoku’s. Er is altijd slechts één oplossing. Daar valt niet mee te sjoemelen. 

Ook religie en spiritualiteit benader ik enigszins puzzelend. Het moet allemaal wel kloppen en zinvol zijn. 

 

Onze wereld lijkt licht – maar is in feite extreem duister 

Overdag is het licht vaak zo fel, dat het pijn doet aan onze ogen. Dat ligt niet aan het licht, maar aan onze ogen. 

Zichtbaar licht bestrijkt slechts een fractie van het totale spectrum van elektromagnetische straling. 

En het meeste van al-wat-is gaat totaal voorbij aan wat onze zintuigen en instrumenten kunnen waarnemen. 

Onze huidige technologie is best geavanceerd. Vooral onze ICT, die we wellicht van andere beschavingen hebben. 

Aan de andere kant gaat het telkens nog maar net goed. Onze wereld balanceert vaak op het randje van de afgrond. 

Het is, sinds de huidige mensheid bestaat, als mens vrijwel onmogelijk om niet voortdurend de weg kwijt te raken. 

Ik vertrouw erop, dat wij vanuit de achtergrond nauwlettend in de gaten worden gehouden en beschermd. 

En dat alle ellende, die wij meemaken, tijdelijk is en nuttige doelen dient. En dat verlossing in zicht komt. 

Ik ben bij geen enkele stroming meer aangesloten. Ik heb mijn eigen belevingen en trek zelf conclusies. 

Mijn levensbeschouwing stel ik constant bij naar gelang wat ik meemaak. 

Het is mede daarom niet mijn taak om anderen te vertellen hoe alles zit. 

Wel deel ik mijn ervaringen en gedachten. Bij dezen. 

 

Micha Beuger 

 

micha@buitenaards.net 

https://www.buitenaards.net 

https://www.buitenaards.net/actueel.html#78 

https://www.buitenaards.net/pdf/tienjaarbuitenaardsnet.pdf 
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